VERTROUWENSPERSONEN

@ Binnen stichting Vobis is een veilige werkomgeving essentieel. Een

. vertrouwenspersoon fungeert als onafhankelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers,
. bezoekers en clienten die te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals
& . intimidatie, pesten, discriminatie of integriteitskwesties.

Deze professional biedt een luisterend oor, denkt mee over mogelijke vervolgstappen en ondersteunt
bij het eventueel indienen van een klacht. Daarnaast draagt de vertrouwenspersoon bij aan preventie
door bewustwording te vergroten en beleid binnen de organisatie te versterken.

Als interventiebegeleider en screeningsspecialist bij Stichting Arosa
heb ik ruime ervaring met gevoelige en complexe casussen, waarbij
discretie en professioneel handelen essentieel zijn. Mijn rol als
voorzitter en projectleider Huiselijk geweld bij Stichting Vobis heeft
mij bovendien diepgaande kennis opgeleverd op het gebied van
beleidsontwikkeling, preventie en bewustwording, waarmee ik
organisaties help een veilig en respectvol werkklimaat te creéren.

Daarnaast begeleid ik de lotgenotengroep ‘Van klacht naar kracht, waar ik mensen ondersteun in hun
proces van verwerking en empowerment. Deze ervaring stelt mij in staat om medewerkers niet alleen
een luisterend oor te bieden, maar hen ook daadkrachtig te begeleiden bij het vinden van oplossingen
in moeilijke situaties.

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon fungeer ik als onafhankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt
voor medewerkers en organisaties die te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals intimidatie,
pesten, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag. Mijn aanpak is integer, empathisch en
oplossingsgericht, met als doel een veilige werkomgeving waarin iedereen zich gehoord en gesteund
voelt. Wil je meer weten over mijn rol als vertrouwenspersoon of een vertrouwelijk gesprek aangaan?
Neem gerust contact op.

Als vertrouwenspersoon bied ik in eerste instantie een luisterend oor
aan vrijwilligers, deelnemers en bezoekers. Ik bespreek vervolgens
met mijn collega Rekha of verdere stappen nodig zijn en welke
mogelijkheden de cliént heeft. Indien gewenst, ondersteun ik de cliént
bij het ondernemen van deze stappen, zoals bij een gesprek met de
betrokken persoon of een doorverwijzing naar een passende
hulpinstantie.

Mijn doel is het herstellen van de relatie en het vinden van een bevredigende oplossing voor alle
betrokkenen. Cliénten vinden het soms lastig om direct het gesprek aan te gaan met de persoon in
kwestie; in zulke gevallen kan mijn aanwezigheid als vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.
Als onafhankelijke partij sta ik naast de cliént en denk ik mee over mogelijke oplossingen.

“ Werkend naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen van waarde is en meedoet ” & Vobis
Sl N



Als vertrouwenspersoon van Vobis fungeer ik ook als anspreekpunt
voor ouders en ondersteun en adviseer ik waar nodig. Ik ben 67 jaar
oud en moeder van drie kinderen. In Suriname was ik docent
voortgezet onderwijs tot 1986. In dat jaar ben in geimmigreerd naar
Nederland om culturele antropologie te studeren aan de VU in
Amsterdam.

Hierna heb ik besloten iets te willen betekenen voor de doelgroep Hindostanen in Nederland.
Van 1992 t/m 2020 was ik directeur van de Hindoeschool in Den Haag. Naast het runnen van de
school, was ik in deze functie ook aanspreekpunt voor ouders en gaf ze, waar mogelijk, advies.

Ik heb diverse gevallen meegemaakt waaronder uit huis plaatsingen, huiselijk geweld, situaties
met moeilijk opvoedbare kinderen etc. Vanuit mijn rol bood ik een luisterend oor en bracht waar
nodig in contact met de maatschappelijk werker, psycholoog of andere hulpverlener of instantie.
Deze ervaringen hebben mij goed voorbereid op mijn huidige rol als vertrouwenspersoon bij
Stichting Vobis.

Visie

+ In een smeltkroes van meerdere culturen een zo groot mogelijke bewustwording, ruimte en
perspectief creéren onder de doelgroepen, zodat zij steeds meer elkaar de hand gaan reiken
om de sociale samenhang in de maatschappij te vergroten.

« Het bevorderen van begrip, waardering en respect voor elkaar door het kweken van kennis
over elkaars culturen en gewoontes.

« Het bewerkstelligen dat burgers ‘waarden en normen’hoog in het vaandel hebben staan.

Missie

« Het bevorderen van de sociale cohesie en saamhorigheid binnen de samenleving, in het proces
van vinden, verbinden en versterken.

« Het helpen van “kwetsbare” doelgroepen naar meer sociale en economische zelfstandigheid en
maatschappelijke zelfredzaamheid, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.

+ Het bevorderen en ondersteunen bij integratie, inburgering en emancipatie om optimaal te
kunnen participeren in de samenleving.

« Het bewerkstelligen dat een ieder voor zichzelf leert opkomen, zelfbewuster, sterker en
weerbaarder wordt.

+ Het informeren van ieders rechten en plichten om zijn/haar belangen goed te kunnen
behartigen.

Ambitie

Stichting Vobis wil haar bijdrage leveren door de moraal binnen migranten kringen aan te pakken
om de maatschappelijke participatie in alle facetten daarvan binnen de samenleving te
bevorderen. Samenwerken om een cultuur sensitieve aanpak te vergroten en hulpverleners
bewuster maken van cultuurverschillen, opdat zij betere ondersteuning kunnen geven.
Verandering van binnenuit bij de doelgroep(en) te bewerkstelligen. De overdracht van normen en
waarden begint immers in eigen kring. Ruimte bieden voor dialoog en discussie over thema’s,
positieve rolmodellen een podium bieden. Bij (psychische) kwetsbaarheid van kinderen, jongeren,
gezinnen en hun naasten bewustwording stimuleren, assertiever en weerbaarder maken door
trainingen.

Contact & meer informatie
Mail: info@stichtingvobis.nl « Whatsapp: 06-28479849 - facebook.com/stichtingvobis . ‘
linkedin.com/in/stichting-vobis « www.stichtingvobis.nl  Vobis



